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De gulden regel 
De Bergrede blijft me boeien. Met zoveel uitspraken uit de Bergrede ben ik opgevoed en 
opgegroeid. Zoals ook velen van u denk ik. De zaligsprekingen, zo bekend en zo moeilijk. 

De leefregels en aanwijzingen voor een moreel goed leven. Een enkele zin kan je al een tijd 
bezighouden. Als je er over leest komt als kern naar voren: ‘Behandel anderen zoals je zou 

willen dat ze jou behandelen’. (Mattheus 5:12). Ik dacht als kind dat Jezus dit voor het 
eerst gedacht had. Als je opgroeit en je gaat meer lezen dan kom je deze uitspraak vaker 
tegen, ook van filosofen van voor Christus. De oude oosterse wijsheid: ‘Wat in jouw ogen 

niet goed is, doe dat je medemensen niet aan’. En in de Grieks-Romeinse cultuur: ‘Doe 
andere mensen niet aan waarover je zelf verontwaardigd zou zijn’. In joodse, christelijke 

en islamitische geschriften komen varianten van deze uitspraak voor. Er zijn negatieve 
variaties van de oorspronkelijke tekst uit de Bergrede. “Een ander niet kwetsen’ tegenover 
positieve ‘Doe een ander goed’. Beide uitspraken horen bij het tweede gebod: Je naaste 

liefhebben als je zelf. Een joods-christelijk goddelijk gebod, voor andersdenkenden 
onderdeel van een algemeen moreel kompas. Nu las ik onlangs dat de uitspraak over de 

ander behandelen als je zelf behandeld zou willen worden niet volledig is. Het volgende 
waargebeurde verhaal lag daaraan ten grondslag. Een studente liep met een studiegroep 
over het strand toen ze een schildpad op het zand zag liggen. Ze dacht goed te doen door 

de schildpad voorzichtig op te pakken en in het water te laten glijden. Op dat moment 
kwam hun leraar naar haar toe en zei: ‘De schildpad kwam op het strand om eieren te 

leggen. Nu heeft ze er maanden voor nodig om weer zo ver te komen’.    Tja, het is dus 
belangrijk om te weten waar je de ander goed mee doet of wat je de ander niet moet 
aandoen. Ik blijf leren….. u ook? 

Annemarie Hazebroek 
 

Nieuws vanuit onze kerk 
• Er is weer lichtweek in Wedde van 5 t/m 10 september. Op dinsdag 6 september is er 
braderie en is de kerk in Wedde ook open van 14.00 – 18.00 uur. Wij hebben uw hulp 

nodig voor het verkopen van “huisvlijt” die naast de boeken te koop is. Met “huisvlijt” 
kunt u denken aan potjes jam, cake, kniepertjes etc., die bezoekers dan kunnen kopen. 

Dit zou voor ons erg welkom zijn. Natuurlijk wordt er koffie en/of thee geschonken. Kunt 
u ons helpen met de “huisvlijt”? U bent van harte welkom op 6 september in de kerk. 
Voor meer informatie of opgave van “huisvlijt” die u zou willen maken en geven aan de 

kerk: Greta van Dijk tel. 54 19 13 of gretavandijk@outlook.com 
 

• Om u er nog even aan te herinneren: Startzondag 11 september 9:30 uur te 
Vriescheloo: Het thema is: “Aan tafel!”. We willen dan ook, na de kerkdienst, samen gaan 

eten. Het is de bedoeling dat ieder iets meeneemt om te eten. Dat mag van alles zijn, 
zoet, hartig, broodjes, salade, nootjes, pannenkoeken, enz. enz. Vul dit vooral aan met 
eigen creativiteit. Als ieder huishouden zoveel porties meeneemt als met de hoeveelheid 

mensen waarmee ze komen, is er altijd genoeg. Voor het drinken wordt gezorgd. Een 
aantal jaren geleden hebben we dit ook gedaan en het was een groot succes. Veel 

positieve reacties en er was eten over. 
Behalve dat wij samen genieten van al het eten en de gezelligheid, willen we ook denken 
aan de mensen die het minder hebben dan wij. We willen iedereen vragen om, behalve 

voor onszelf, ook een product mee te nemen voor de voedselbank (let even op de 
houdbaarheidsdatum).  

Natuurlijk zijn ook buren, vrienden en familie welkom op de startzondag. Zowel in de 
kerkdienst als bij het eten en de verdere invulling van de middag (het duurt tot ongeveer 
14:00 uur). We hopen jullie te zien op de startzondag! 

 
Groet, Fenneke Groenbroek, Mariëtte Verweij, Noah Fontijn, Margrietha Wolfs-Fontijn 



 
Diensten de komende tijd vanuit de kerk 
De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 

volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 
Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 

naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 
Gaandeweg of de websites. 
 

Het lied van de maand september is lied 857: Jij zoekt mij, mens waar ben je? 
Na iedere dienst is er koffie/thee drinken. 

 
zondag 28 augustus een dienst in Blijham om 09:30 uur 
voorganger: ds. W. Jöhlinger 

organist: dhr. H.J.M. Roelofs 
collecte: Voedselbank en Kerk met een extra collecte voor de Jeugd 

 
zondag 04 september een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur. 
Voorganger: mw. G. Berends 

Organist: dhr. W. Claus met medewerking van de cantorij o.l.v. dhr. R. Wind 
collecte: KIA Werelddiaconaat en Kerk met een extra voor Roemenië 

 
zondag 11 september een Startdienst in Vriescheloo om 09:30 uur. 
Voorganger: ds. W. Jöhlinger 

Organist: dhr. R. Brunekreeft 
Collecte: JOP en Kerk 

 
Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
Zondag 14 augustus vanuit Bellingwolde naar dhr. en mw. Van Beveren. 

 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 

• Open Koffieochtenden: Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in 
Vriescheloo van 10:00 – 11:30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo 
en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom. 

Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597-541147 of Woutje 
Boomsma, tel 06-51350018 

 
Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op 

de websites van de kerken. 
 

scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 

Maandag beginnen de scholen weer in onze regio, alle kinderen en leerkrachten een fijn en 
plezierig schooljaar gewenst. Ook voor de werkenden onder ons zit de vakantietijd erop en 
hopelijk voelt het ook goed om weer aan de slag te gaan. 

Voor de rest geldt dat alles weer zijn gewone gangetje begint te gaan en dat de vertrouwde 
gezichten terug zijn. 

 
Tenslotte wens ik alle zieken sterkte en Gods nabijheid en troost toe. 
 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 
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